
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF - 2023 - week 21 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

 
 

Het was één volk en zij spraken allemaal dezelfde taal staat in 

Genesis 11. Dit wordt verbeeld in de basis van deze schikking: 

groen met allemaal dezelfde bloemetjes. Maar toen de mensen 

over hun grenzen gingen, kwam de spraakverwarring. Dit wordt 

gesymboliseerd door de bruine sisal op het verhoogde vlak: 

chaos en verwarring. Ook in het boek Handelingen wordt 

verteld dat mensen begonnen te spreken in vreemde talen. Dan 

wordt het volk verspreid over de hele aarde. Dit verbeelden de 

bloemen die vanuit de basis ontstaan. Het zijn bonte, kleurige 

bloemen, zo zijn de mensen: verschillend, veelkleurig, ieder 

naar zijn eigen aard. Zij komen uit de basis en verspreiden zich 

over de hele schikking. Daarboven wuift het gras, een hevige 

windvlaag ging over de mensen, zij werden vervuld met de 

Heilige Geest. 

 

 

Bij de zondag 

De wind, wij zien hem niet,  

maar toch trekt hij zijn spoor: 

de golven in de zee, 

het lange gras buigt door. 

 

Vanuit de overkant, 

het land dat niemand ziet, 

ontvangen wij een kracht: 

de Geest, die uitkomst biedt. 

 

NLB 676, couplet 3 en 5. 

 

Deze Pinksterzondag verwelkomen wij van harte ds. Janneke 

Middeljans-van der Weide uit Gasselternijveenschemond. 

 

Agenda 

24 mei t/m 1 juni – stroopwafelactie 

7 juni – gemeenteavond – 20.00 – 

22.00 uur 

Collecte 

1e collecte Kerk in Actie 

Pinksterzending (zie toelichting) 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

28 mei 2023 – Pinksteren – Ds. J. 

Middeljans uit 

Gasselternijveenschemond 

Organist: Harry Bosma  

 

Liederen en Schriftlezing:  

Aanvangslied: NLB 672: 1, 7 

Zingen: NLB 680: 1, 2, 3 

Kindermoment 

Zingen: NLB 691: 1, 2 

Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 

Zingen: NLB 681 (3x) 

Lezing: Handelingen 2: 1-13 

Zingen Taizélied: Met hart en ziel (in 

canon)  

Overdenking 

Luisterlied: Geest van hierboven 

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied: NLB Wij leven van 

verwondering (melodie NLB 302) 

 

 

 

 

 

 

 

Kosters 

Deze komende week zijn  de 

dienstdoende kosters 

te bereiken onder telefoonnummer: 06 

249 238 44 

 

 

 

 



1e collecte – Kerk in Actie Pinksterzending 

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een 

Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het 

Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch 

Bijbelverhalen. 

Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele 

familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie 

wordt afgesloten met een groot festival op verschillende 

plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun 

kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!    

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

 

 

Gemeenteavond op woensdagavond 7 juni 2023 
 

De kerkenraad van de Ontmoetingskerk nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van onze gemeenteavond 

op woensdagavond 7 juni a.s. 

Aanvang 20.00 uur. 

Inloop vanaf 19.30 uur. 

 

Onderwerpen van deze avond zijn:  

1. De toelichting en verantwoording van onze jaarcijfers van 2022 

2. Lezing: “Duurzaam leven”, door Matthias Olthaar  
 

Korte inhoud: 

We horen regelmatig alarmerende berichten over klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en uitbuiting 

van arme mensen ver weg. De gevolgen van klimaatverandering zijn al lange tijd merkbaar voor de allerarmsten 

op de wereld en worden nu ook steeds meer in Nederland gevoeld. 

 

Kan de kerk in deze crisis ook van betekenis zijn?  

Zo ja, wat is haar rol en die van haar leden?  

Zijn er dingen die we praktisch kunnen doen?  

Welk handelingsperspectief is er?  

En wat zegt de Bijbel daarover? 

 

Deze avond kijken we naar wat de wetenschap ons vertelt over klimaatverandering en armoede en wat wij daar 

aan kunnen doen als individu en gemeenschap. Tevens laten we ons inspireren door de Bijbelse visie op “het 

leven delen”. Kan de Bijbel ons inspireren tot een andere manier van leven die zowel duurzaam als vreugdevol 

is? 

 

 

Matthias Olthaar (1985) is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is gepromoveerd 

op onderzoek naar eerlijke handel en werkt als lector (onderzoeker) vitale economie aan 

NHL Stenden Hogeschool. Samen met Paul Schenderling schreef hij het boek ‘Hoe 

Handel ik Eerlijk’ over eerlijke handel vanuit Bijbels perspectief. Naar aanleiding van dat 

boek is de stichting “Genoeg om te Leven” gestart.  

Tevens is hij columnist bij het Friesch Dagblad. 

 

 

 

Namens de kerkenraad,  

Aaldert Renting 

voorzitter 
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